
Over het boek 
 
Stef verruilt jachtig Nederland voor het doezelige Indonesische eiland Lombok. Al snel ervaart 
hij dat hij in een ander land lijkt te wonen als waar hij veel vakanties heeft doorgebracht. Meer 
dan eens bijt de realiteit hem in z'n ziel.  
Hij raakt er bevriend met Ibu Sari en Pak Wayan. Een bejaard echtpaar, underdogs in een 
onverschillige samenleving, niettemin senang en als jonge klappermelk zo puur. Nadat Pak 
Wayan plotseling is overleden deelt Ibu Sari haar grote, kwellende geheim met Stef en weet 
hem over te halen haar te vergezellen op de reis die de reis van haar leven moet worden. 
 
Over de auteur 
 
Chris van Hassel (1960) groeide op in het Brabantse Zundert, maar vertrok in 2008 naar 
Indonesië waar hij nu nog steeds woont. Hij signeert zijn boek op de pasar buku van 
boekhandel Van Stockum tijdens de Tong Tong Fair in Den Haag op dinsdag 30 mei van  
14:00 tot 15:00 uur en op vrijdag 2 juni van 15:00 tot 16:00 uur. 

‘Tempo dulu’ is het synoniem van zoete, vervlogen tijden. 

Indonesië nu: van de blanke roofstaat blij verlost, trots, uniek, in de greep van de 

conservatieve islam, door ultranationalisme verblind en van corruptie vergeven. 
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