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De Java Post eert de koning!
Het beeld staat er op de foto wat verloren bij. De nu voorlaatste mannelijke vorst van ons 
koninkrijk, Willem III, kreeg in 1875 ter herinnering aan het feest ter ere van zijn 25-jarige 
regering een kolossaal monument op Banda. Uitgerekend Banda. “Hulde aan Z.M. Willem III”, 
stond op de achterzijde. We weten niet meer wat op dat moment de gevoelens van de 
bevolking zijn geweest, maar misschien mogen we aannemen dat deze gemengd waren. 
We hebben met Willem-Alexander een nieuwe koning, en ook nu is het feest. We wensen hem –
in gedachten vanaf een zonovergoten Banda - veel wijsheid en voorspoed, en hopen, dat wat 
goed is voor de koning ook goed is voor zijn volk.



Lezers van de Java Post zullen enkele weken geleden misschien hun wenkbrauwen hebben 
gefronst toen ze zagen dat ik voor het eerst een artikel in het Engels publiceerde. Het zijn de 
herinneringen van Leonie van Daalen-Roell aan haar tijd op de suikerfabriek Tjepiring, eind 
1949. 
Moet dan nu, in het Engels?, vroegen sommige lezers zich af.
‘Why not?’, zou ik willen antwoorden. Ten eerste, de meeste lezers van de Java Post zullen het 
kunnen lezen, en ten tweede, het verbreedt misschien ons soms wat nauwe gezichtsveld.
Wie weet zal de Java Post over tien jaar zijn uitgegroeid tot een site met duizend verhalen, alle 
vertaald in het Engels en in het Bahasa. Míjn droom.

Of het ooit zo ver komt, is nog te bezien. De vorige keer vroeg ik u om een financiële bijdrage 
omdat ik het even niet meer zag zitten. Gelukkig reageerden voldoende lezers om de pijn van 
het moment weg te kunnen nemen. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. Mijn verzoek om bij 
een bankoverschrijving het mail-adres te vermelden bleek op technische problemen te stuiten, 
reden waarom ik dat verzoek weer heb ingetrokken. Nadelige bijkomstigheid dáár van, was dat 
ik niet iedereen persoonlijk kon bedanken. Daarom (nogmaals) bij deze. Dank! 
Voor degenen die het zijn vergeten, HIER vind u mijn bankgegevens. Donaties zéér welkom!

Graag wijs ik u nog op enkele artikelen van de afgelopen weken.
Een foto-album van het Tropenmuseum-project ‘Foto zoekt familie’ bracht me ertoe aandacht te 
schenken aan de opleiding van Inlandsche leraren. 
Een ander album uit deze collectie kon worden teruggegeven aan de kinderen van de eigenaar, 
Adriaan Westermann. Eén hunner verraste me met de mededeling dat hij nog ergens een 
dagboek van zijn vader op zolder had liggen. Het bleek een bijzondere vondst. De artikelen ‘De 
Long Wall’ en ‘Vrijheid, wat is dat?’ zijn het resultaat.
Van de hand van Diederik van Vleuten, tenslotte, een artikel over zijn bijzondere band met de 
schrijver Louis Couperus.

Vive le roi! 

Bert Immerzeel
www.javapost.nl
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