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De	
  in	
  1939	
  in	
  het	
  voormalige	
  Nederlands-­‐Indië	
  geboren	
  auteur	
  Erik	
  Michels	
  schetst	
  in	
  deze	
  
historiserende	
  nanokroniek	
  zijn	
  jeugdjaren	
  waarin	
  hij,	
  als	
  jong	
  kind	
  in	
  Japanse	
  
gevangenschap,	
  moest	
  vechten	
  tegen	
  zijn	
  slopende,	
  toen	
  nog	
  weinig	
  begrepen,	
  levenslange	
  
bloederziekte.	
  Tussen	
  de	
  regels	
  door	
  bericht	
  hij	
  hoe	
  hij	
  zelfhelende	
  kwaliteiten	
  ontwikkelde.	
  
Hoewel	
  deze	
  niet	
  passen	
  in	
  het	
  westerse,	
  medische	
  paradigma,	
  hebben	
  zijn	
  behandelende	
  
artsen,	
  dit	
  ook	
  onderkend.	
  De	
  eerste	
  druk	
  werd	
  gelanceerd	
  in	
  het	
  Leids	
  Universitair	
  Medisch	
  
centrum	
  in	
  het	
  bijzijn	
  van	
  befaamde	
  hematologen	
  die	
  de	
  auteur	
  behandelden.	
  
	
  
Vreugde,	
  verdriet,	
  pijn,	
  opvoeding	
  in	
  theorie	
  maar	
  vooral	
  ook	
  in	
  de	
  praktijk	
  van	
  de	
  oude	
  
koloniën,	
  passeren	
  de	
  revue.	
  De	
  auteur	
  schrijft	
  in	
  de	
  simpele	
  taal	
  van	
  het	
  kind	
  van	
  toen,	
  
schetst	
  terloops	
  culturele	
  en	
  sociale	
  oost-­‐west	
  tegenstellingen,	
  bekijkt	
  de	
  wereld	
  met	
  de	
  ogen	
  
van	
  toen	
  en	
  brengt	
  zijn	
  ervaringen	
  op	
  indringende	
  maar	
  onderkoelde	
  wijze	
  over	
  op	
  de	
  lezer.	
  
Iets	
  minder	
  onderkoeld	
  tekent	
  hij	
  zijn	
  begintijd	
  in	
  Nederland	
  en	
  zijn	
  intense	
  ervaringen	
  met	
  
vrouwen,	
  al	
  dan	
  niet	
  van	
  eigen	
  leeftijd.	
  	
  
	
  
In	
  de	
  nu	
  te	
  verschijnen	
  3e	
  druk	
  zijn	
  16	
  pagina’s	
  historische	
  foto’s	
  uit	
  eigen	
  collectie	
  
opgenomen.	
  Ze	
  illustreren	
  het	
  leven	
  in	
  het	
  oude	
  Indië:	
  hoe	
  men	
  zich	
  kleedde,	
  hoe	
  men	
  
woonde,	
  naar	
  school	
  ging,	
  recreëerde	
  en	
  hoe	
  de	
  auteur	
  en	
  zijn	
  familie	
  het	
  land	
  uiteindelijk	
  
gedwongen	
  verlieten	
  op	
  weg	
  naar	
  een	
  nog	
  onbekend	
  Nederland.	
  	
  
	
  
Het	
  boek	
  vormt	
  zo	
  een	
  minuscule	
  bouwsteen	
  voor	
  de	
  participerende,	
  verhalende	
  en	
  picturale	
  
geschiedschrijving	
  van	
  een	
  turbulente	
  tijd.	
  	
  
	
  
Omkijken	
  mag	
  werd	
  opgenomen	
  in	
  de	
  Indische	
  collectie	
  van	
  het	
  Nederlands	
  Instituut	
  voor	
  
Oorlogsdocumentatie	
  NIOD	
  met	
  de	
  kwalificatie	
  bijzondere	
  aanvulling	
  op	
  collectie.	
  	
  
	
  
Het	
  loket	
  aangepast	
  lezen	
  van	
  de	
  Nederlandse	
  Luister-­‐	
  en	
  Braillebibliotheek	
  (N.L.B.B.)	
  te	
  	
  
Den	
  Haag,	
  leent	
  een	
  gesproken	
  versie	
  van	
  Omkijken	
  Mag	
  uit.	
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